
Misschien maakt u een moeilijke tijd door. In de zorg bieden wij zorg
voor het lichaam. Maar soms heeft u ook andere vragen.

 

Wie komt er bij u langs?
 

De deskundige op dit gebied is een geestelijk verzorger.
Deze komt bij u thuis om met u te praten. Hij/zij biedt een

luisterend oor en heeft aandacht voor uw persoonlijke
verhaal. Samen gaat u bekijken waar u weer plezier, zin,

rust of energie van krijgt.

Rouw

Schuld 

Verlies 

Onrust

Verdriet

Boosheid

Schaamte

Somberheid

Onzekerheid

Eenzaamheid

Uitzichtloosheid

Machteloosheid

Wilt u dat er iemand langskomt?
 

Laat het uw zorgverlener weten als u met
een geestelijk verzorger wilt praten. Hij/zij

gaat dit dan voor u regelen.

Kunt u nog genieten? Wat geeft u energie?  Waar wordt u rustig van? Waar ligt u wakker van?

Komen de volgende gevoelens 
bij u naar boven? En u wilt

hierover praten, dan kan er
iemand bij u langskomen.

Het is mogelijk om daar met iemand over te praten. En die komt dan bij u langs.
Dit gesprek is kosteloos en het kan direct geregeld worden.


